Môi trường sống và làm việc tại Ma-rốc
a) Điều kiện khí hậu và nhiệt độ:
  
 Khí hậu của Ma-rốc rất khác nhau tuỳ theo từng vùng: có khí hậu Địa Trung Hải ở phía Bắc, Đại Tây Dương ở phía Đông và khí hậu sa mạc Xahara ở phía Nam. Chỉ những vùng ven biển mới có khí hậu ôn đới. Có thể nhận thấy những chênh lệch về khí hậu đáng kể trong cùng một ngày.

Vào mùa đông, khí hậu các vùng miền núi phía Nam thường lạnh và ẩm ướt, tuyết rơi nhiều ở vùng núi Atlas.

Tuy nhiên ở vùng Agadir, Fès, Marrakech và Ouarzazate thường có nắng 8h mỗi ngày. Nhiệt độ trung bình trong những thành phố này là trên 17oC. Đôi khi có gió Xirôcô loại gió đến từ hướng Đông mang theo không khí khô và nóng làm nhiệt độ tăng cao. Bên cạnh sa mạc Xahara luôn có những trận gió khô và nóng bỏng, nhiệt độ đôi khi lên đến 45oC vào tháng 8.

b) Dịch vụ y tế: 

       Trước khi vào Ma-rốc, bạn không cần làm bất cứ một thủ tục y tế nào. Tuy nhiên có thể là hơi quá nếu khuyên các bạn phải tiêm vác xin, nhất là chống bệnh bạch cầu, uốn ván, bại liệt, thương hàn, viêm gan A và B, sởi và lao. Bệnh sốt rét gần như đã biến mất trừ ở vùng Kouribga trong các tháng hè. Cũng nên chú ý đến các bệnh dịch địa phương như lao, bệnh lây truyền qua đường tình dục, sởi... khá phổ biến ở Ma-rốc. Những người bị rối loạn hô hấp như bị hen không nên lưu lại quá lâu trong các khu dân cư lớn.

c) Ngôn ngữ chính thức và ngôn ngữ thương mại:
       Tiếng A rập, tiếng Pháp và trong một phạm vi hẹp hơn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cũng được sử dụng ở Ma-rốc, nhất là ở các tầng lớp trí thức và thương gia. Hai ngôn ngữ cùng tồn tại trong nhân dân là tiếng A rập địa phương và tiếng béc-be. Tiếng A rập văn học là ngôn ngữ chính thức của đất nước, được dùng trong tất cả các văn bản pháp lý. 

d) Đồng tiền quốc gia:
      Đồng tiền của Ma-rốc là đồng dirham (DH) được chia làm 100 xu. Có các loại tiền giấy mệnh giá 10, 20, 50, 100 và 200 DH. Tiền xu mệnh giá từ 1, 5, 10 DH và 5, 10, 20 đến 50  xu.

      Bạn chỉ có thể tìm thấy tiền DH trên đất nước Ma-rốc. Việc đổi tiền trên đường phố là bất hợp pháp. Cần phải ra ngân hàng hoặc đến các cơ sở có giấy phép (thường treo biển hiệu mạ vàng). Các cơ sở này không đòi phí hoa hồng và cấp cho bạn một bảng kê. Bảng này rất quan trọng đối với việc đổi tiền từ Diham trở lại ngoại tệ ban đầu khi bạn kết thúc thời gian lưu lại Ma-rốc. Bạn có thể rút tiền bằng thẻ tín dụng hoặc trực tiếp từ máy rút tiền tại một số thành phố lớn. Thẻ tín dụng nhìn chung được chấp nhận trong các khách sạn lớn, cửa hàng, nhà hàng và đôi khi trong các chợ. 

e)Ẩm thực: 

      Ẩm thực Ma-rốc là sự kết hợp tinh tế giữa rau, quả, những gia vị hiếm và thơm, các loại cá và thịt rất ngon… Được xem là ngon nhất trong số ẩm thực ở phương Đông và nổi tiếng trên thế giới, các món ăn đồ uống Ma-rốc sẽ làm cho bạn thích thú. Sau đây là một số món chính không thể bỏ qua nếu bạn đến Ma-rốc.

-Món thịt xiên: Ở lối vào của mỗi khu chợ, trên một ô đất trống trên đường, bạn có thể nhìn thấy người ta làm món thịt xiên: một bữa ăn nhanh vừa rẻ vừa ngon.

-Món cútcút: Đó là món ăn trưa truyền thống trong gia đình vào thứ sáu hàng tuần của người Ma-rốc nhưng bạn cũng tìm thấy món này trong các cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Trong cuộc hành trình, bạn có thể thưởng thức cả nghìn loại bánh cútcút tuỳ theo các vùng và tuỳ theo tính sáng tạo của người đầu bếp. Bạn thử ăn bằng ngón tay theo kiểu Ma-rốc xem sao.

-Món Méchoui: là món cừu thui trên que xiên hoặc nướng trên lò. Có cảm giác thịt đang nóng chảy trong miệng bạn.

-Món Pastilla: Là một loại bột mịn được nhào thành từng lớp nhồi thịt chim bồ câu và hạnh nhân: Đây là món bánh ngọt có tra muối theo kiểu Ma-rốc. Còn có các món khác có cùng nguồn gốc nhưng nhồi cá, thịt gà thậm chí thêm sữa để làm món tráng miệng.

-Những món ăn của tháng Ramadan: Khi mặt trời lặn, người ta kết thúc việc nhịn ăn với việc thưởng thức món harira - một loại xúp làm từ thịt, đậu lăng, đậu Hà Lan, món beghrir, loại bánh xèo nhỏ làm từ tổ ong ăn với bơ nấu chảy và mật ong và bánh shebbakia, loại bánh rán trong dầu và bọc mật ong. Bữa ăn nhẹ này giúp mọi người có thời gian chờ đợi bữa tối thực sự diễn ra muộn hơn vào ban đêm.

-Món Tajine: Từ này vừa chỉ dụng cụ để đựng (là cái đĩa bằng đất nung được trang trí với chiếc vung hình nón điển hình) vừa chỉ thức ăn bên trong đó (món ragu gồm có thịt, gia cầm, cá và rau nướng chín). Hãy thưởng thức và bạn sẽ hiểu tại sao tajine lại là món ăn dân tộc của người Ma-rốc.

-Nước chè bạc hà: Có tác dụng giải khát, làm ấm cơ thể, giúp lấy lại sức thường uống vào buổi sáng hoặc sau các bữa ăn vào bất cứ giờ nào. Được thưởng thức chè bạc hà là một thú vui không nên từ chối.

-Bánh ngọt: Bánh mật ong, sừng linh dương, bánh feqqas có hạnh nhân, nho khô, bánh ghoriba làm từ hạnh nhân, vừng... cũng là các loại bánh rất ngon của Ma-rốc.
f) Đi lại trong và ngoài nước Ma-rốc:
-Bằng máy bay:

       Air France và Hãng hàng không hoàng gia Ma-rốc (Royal Air Ma-rốc) phục vụ các thành phố Paris, Nantes, Nice... và thực hiện trung bình 4 chuyến mỗi ngày khởi hành từ Paris. Song song với đó, các hãng hàng không giá rẻ như Air Horizon (Beauvais/Casablanca hoặc Beauvais/Rabat) và Atlas Blue cũng đã được khai thác bầu trời Ma-rốc từ năm 2004. Thời gian bay mất khoảng 2-3 h. Hãng Regional Airlines và RAM thực hiện nhiều chuyến bay nội địa giữa các thành phố chính của Ma-rốc.
*Air France Ma-rốc
Địa chỉ: 11 Avenue dé F.A.R, 20000 Casablanca

Tel: 022 43 18 18

Fax: 022 43 18 65

hoặc
*Air France Ma-rốc
Địa chỉ: 281, avenue Mohamed V, 1000 Rabat

Tel: 037 70 75 80

Fax: 037 70 69 37
* Royal Ma-rốc
Sân bay Casa Anfa

20200 Casablanca

Tel: 022 91 20 00

Fax: 022 91 07 07
Các sân bay thường nằm xa trung tâm đô thị và mạng lưới taxi dày đặc có nhiệm vụ  chuyên chở khách và hàng hoá giữa hai địa điểm này. 

Sân bay Mohamed V ở Casablanca cách trung tâm thành phố 30km vận chuyển lượng hàng hoá và hành khách nhiều nhất Ma-rốc. Tuyến đường sắt do cơ quan ONCF quản lý từ sân bay đến nhà ga Casa-Port cũng đảm bảo việc vận chuyển hành khách vào thành phố. Với lưu lượng cứ 30 phút có một chuyến tàu khởi hành, bạn sẽ mất 40 diham nếu đi toa hạng nhất và 20 diham với toa xe hạng hai, thời gian đi khoảng 30 phút. 

       Những chiếc xe buýt của công ty CTM cũng có nhiệm vụ chuyên chở hàng hoá và hành khách với thời gian và giá vẽ giống như đi bằng tàu hoả.

          Thông tin về những sân bay chính của Ma-rốc
	Sân bay
	Điện thoại
	Fax
	Khoảng cách TP

	Casablanca/Mohammed V
	+212(0)22539040
	+212(0)22539901
	30 km

	Agadir/Al Massira
	+212(0)48839112
	+212(0)48839149
	22 km

	Marrakech/Menara
	+212(0)44447865
	+212(0)44449219
	3,5 km

	Rabat/Salé
	+212(0)37810221
	+212(0)37808094
	7 km

	Fès/Saiss
	+212(0)55624800
	+212(0)55652664
	7 km

	Ouarzazate
	+212(0)44882297
	+212(0)44882112
	2 km

	Tanger/Lbn Batouta
	+212(0)39933112
	+212(0)39932696
	2 km


- Bằng tàu hoả:

        Ở Ma-rốc, việc đi lại bằng đường sắt khá dễ dàng. Tổng cục đường sắt quốc gia Ma-rốc (ONCF) phục vụ gần 80 điểm đến với đội tàu tiện nghi. Tuy nhiên chúng tôi cũng khuyên các bạn, nhất là khi đi công tác nên đi toa hạng nhất bởi vì trong toa hạng hai việc xếp chỗ ngồi một cách tự do thường gây ra sự cồng kềnh trong khoang. Giá cả có thể chấp nhận được, ví dụ từ Casablanca đi Marrakech toa hạng nhất mất khoảng 110 điham. Hơn nữa, nếu bạn mua vé khứ hồi (gần như ngày nào cũng có), ONCF có dịch vụ đặt mua tự do. Trang Web www.oncf.ma sẽ cung cấp giờ giấc cũng những giá cả.
- Bằng taxi hay xe buýt:

       Tại Casablanca, có thể nhận ra những chiếc ‘‘taxi lớn’’ qua màu trắng của chúng và giá vé còn rẻ hơn đi tàu hoả. Tuy nhiên loại phương tiện này lại kém tiện nghi hơn. Có thể tìm thấy chúng trong tất cả những thành phố và nhiều ngôi làng trên những bãi đất có đặt cọc tiêu.

       Cũng có thể sử dụng dịch vụ xe buýt. Nhiều công ty xe buýt đảm bảo việc chuyên chở giữa các thành phố Ma-rốc. Tuy nhiên, các bạn nên thận trọng với việc lựa chọn dịch vụ vì mạng lưới đường bộ của Ma-rốc vẫn còn chưa được nâng cấp tốt và nhiều xe chưa đáp ứng được tiêu chuẩn châu Âu. Công ty Vận tải Ma-rốc là công ty cung ứng các dịch vụ an toàn và tiện nghi hơn cả. Có thể tham khảo lịch và giá cả trên trang web www.ctm.co.ma.
- Bằng xe hơi:

Ngoài những trục đường nối liền các thành phố lớn, mạng lưới đường bộ của Ma-rốc cũng giúp đi lại dễ dàng hơn. 

Kể từ năm 1980, mạng lưới đường cao tốc đã được đưa vào chương trình phát triển: hoàn thành các chặng Rabat-Kénitra-Larache, tuyến Meknès-Fès, trục Casablanca-Rabat...
*Khoảng cách giữa các thành phố chính ở Ma-rốc:
	
	Tanger
	Rabat
	Oujda
	Ouarza-

zate
	Meknès
	Marra

kech
	Fès
	Essa

ouira
	Casablanca

	Tanger
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rabat
	277
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Oujda
	506
	512
	0
	
	
	
	
	
	

	Ouarzazate
	809
	496
	885
	0
	
	
	
	
	

	Meknès
	267
	138
	404
	674
	0
	
	
	
	

	Marrakech
	611
	334
	880
	198
	476
	0
	
	
	

	Fès
	303
	198
	344
	661
	60
	485
	0
	
	

	Essaouira
	721
	444
	986
	370
	582
	171
	642
	0
	

	Casablanca
	370
	93
	635
	439
	231
	241
	291
	351
	0


       Xe của các công ty vận tải như Europcar, Avis, Ada Car, Budget và Hertz có mặt ở tất cả các sân bay của Ma-rốc .

* Các Hãng lớn:
Europcar

42 Avenue de l’Armée Royale

8e étage, 22000 Casablanca

Tel: 212 (0)22539161,  Fax: 212 (0)22310360

Hertz

25 rue El Oraibi Jilali, 20000 Casablanca

Tel: 212 (0)22484742,  Fax: 212 (0)22294403

Avis

Lot no 33, Colline Sidi Maârouf, 20000 Casablanca

Tel: 212 (0)22974000,  Fax: 212 (0)22975588
g) Lịch và ngày lễ ở Ma-rốc:
      Lịch Grê-goa rất nổi tiếng ở Ma-rốc. Tuy nhiên lịch âm vẫn còn chi phối cuộc sống hàng ngày và đời sống tôn giáo của người dân. Chẳng hạn, tháng nhịn ăn Ramadan bắt đầu vào ngày 15/10/2004 trong khi năm 2003 là ngày 27/10. Trong thời điểm này, hoạt động kinh tế bị chậm lại do những hạn chế như cấm ăn uống và hút thuốc ban ngày. 

     Ngoài ra, cũng nên biết thêm giờ mở cửa của các cửa hàng và văn phòng thay đổi tuỳ theo thời gian ăn tối.
*Các ngày lễ quốc gia và tôn giáo cố định:
11/1:

Ngày tuyên ngôn Độc lập (Quốc khánh)

1/5: 

Ngày Quốc tế lao động

30/7: 

Ngày lên ngôi vua

14/8: 

Ngày Oued Ed-Dahab

20/8:

Ngày Cách mạng quân vương và nhân dân

21/8:

Lễ hội tuổi trẻ, sinh nhật Vua

6/11:

Lễ Al Massira Al Khadra/Bước tiến xanh

18/11: 
          Tết Độc lập
*Các ngày lễ tôn giáo không cố định:
Aid el Fitr hay Aid el-Seghir đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan

Aid el Adha hay Aid el-Kebir tưởng nhớ sự hi sinh của Abraham. Đó còn gọi là ngày lễ cừu, ngày đầu tiên của năm Hồi giáo.

         h) Chênh lệch múi giờ:
      Giờ chính thức của Ma-rốc lấy theo giờ quốc tế GMT. Chênh lệch giữa giờ Ma-rốc và Việt Nam là + 7 tiếng. Giữa Ma-rốc và Pháp là -1h vào mùa đông và -2h vào mùa hè.
i) Giờ mở cửa của các cơ quan hành chính, cửa hàng và ngân hàng:
      Các cơ quan hành chính thường mở cửa từ 8h30 đến 12h và từ 14h đến 18h30. Ngân hàng thường mở cửa từ 8h30 đến 11h30 và từ 14h30 đến 16h30. Mùa hè, ngân hàng thường hoạt động theo mô hình giờ liên tục từ 9h đến 15h.

      Giờ mở cửa hàng không giống nhau. Chẳng hạn, nhiều cửa hàng mở cửa vào buổi chiều lúc 15h và đóng cửa lúc 20h30, nhất là các trung tâm thương mại mới và các cửa hàng thời trang. Ngược lại những cửa hàng nhỏ như bán lẻ đồ gia vị thường mở cả ngày 

từ buổi sáng đến đêm khuya chỉ đóng cửa vào giờ ăn trưa.
m) Dịch vụ viễn thông:
     Có rất nhiều cửa hàng bán điện thoại di động trên các phố. Tuy nhiên điện thoại di động phát triển rất nhanh nhờ vào hệ thống thẻ trả trước (từ 10 DH đến 500 DH một thẻ). Hai công ty lớn trên thị trường này là Ma-rốc Télécom và Méditel.

      Việc lắp đặt một điện thoại cố định cho cá nhân giá khoảng 600 DH đã gồm thuế (1200 DH có thuế đối với các cơ quan). Việc thuê bao hàng tháng mất khoảng 80 DH mỗi tháng đối với người dân và 120 DH đối với các công ty.
*Gọi điện thoại từ Việt Nam đến Ma-rốc và ngược lại:
       Gọi từ Việt Nam đến Ma-rốc, quay số 212. 

       Mỗi thành phố Ma-rốc có mã số riêng, để gọi điện thoại trong nước, cần phải quay số đầu gắn với tên thành phố cần gọi.
*Những số đầu của các thành phố chính của Ma-rốc để gọi trong nước:

	Agadir:              0548

Casablanca:       0522

El Jadida:          0523

Essaouira:          0544

Kenitra:             0537

Marrakech:        0544

Mohammedia:   0523

Ouarzazate:       0544

Rabat:                0537


	Bouskoura:      0522

Dakhla:            0548

El Jorf Lasfar:  0523

Ifrane:              0555

Laayoune:        0548

Meknes:           0555

    Nador:              0556

    Oujda:              0556

    Tanger:             0539

	
	


*Các số điện thoại thiết thực ở Ma-rốc:
	Cảnh sát 

Cứu hoả và cấp cứu

Hiến binh hoàng gia

Chỉ dẫn

Chỉ dẫn quốc tế

Khiếu nại điện thoại Ma-rốc Telecom
	19

15

177

160

126

110
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